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A ls intense lie�ebbers van onze planeet vinden we een 
vliegreis niet te doen voor een bestemming die zo dichtbij 
is, dus nemen we de trein. We stappen ’s ochtends vroeg 

op in Arnhem en twaalf uur later stappen we uit in een andere, 
voor ons onbekende wereld. Niet alles is anders, en toch is alles 
anders. Die eerste nacht slapen we in Ceské Budejovice, de  
stad waar het Budweiserbier vandaan komt. Ons hotel, in een 
veertiende eeuws gebouw aan de Moldau, staat midden in het 
centrum van het provinciestadje. Het is druk op straat, want het 
is feest! Als iemand ons van tevoren had verteld dat we midden 
in het feestgedruis zouden belanden, hadden we waarschijnlijk, 
na een lange dag reizen, gedacht: nee, dank je. Maar we droppen 
onze bagage in de hotelkamer en springen er gewoon in. We 
dwalen door de oude, smalle straatjes en eten de heerlijkste 
hapjes en toetjes bij de kramen op een oud plein. Overal is 
muziek en we doen mee met de salsales op straat. We dansen 
om het hardst; even de spieren losgooien… Of proberen we de 
gedachte aan morgen te blokkeren? 

DAG 1:   HOLAŠOVICE – PRACHATICE 
(>32 KM, 1000 D+)
Want morgen, dat is vandaag. We staan vroeg op om onze 
rugzakjes in orde te maken. Alles wat we de komende vier dagen 
nodig hebben, moet erin. Wat niet past, gaat niet mee. Het leven 
kan zo eenvoudig zijn. We leveren onze grote rugzak in bij een 
ietwat humeurige receptioniste en stappen naar buiten. Het is  
nu al warm. Een auto brengt ons naar het historische plaatsje 
Holašovice, UNESCO-werelderfgoed. De huizen zijn kleurrijk, de 
straten brandschoon en de tuinen tot in de puntjes verzorgd. Het 
lijkt op een openluchtmuseum, maar er wonen gewoon mensen. 
Hier beginnen we aan ons avontuur: het lopen van een deel van de 
Goldsteigroute, een oude smokkelaarsroute door het Boheemse 

oud. Zout, het witte goud van de middeleeuwen, werd via  
deze handelswegen getransporteerd van de Donau naar  
Bohemen. De route ging dwars door het Beierse en Boheemse 
Woud en bracht de aangrenzende dorpen een enorme rijkdom. 
Burchten en kastelen werden gebouwd en welvarende steden 
zoals Prachatice ontstonden. In 2007 werd het wandelnetwerk 
Goldsteig geopend en in 2018 werd de route uitgebreid met  
600 kilometer aan wandelpaden in Tsjechië, deels door het 
nationale park Šumava. Dit beschermde landschap met haar 
oude bossen, glaciale meren en moerassen was door het IJzeren 
Gordijn jarenlang ontoegankelijk, waardoor het landschap nu 
nog ongerept is.

Eeuwenoud
Een beetje onwennig staan we midden in het historische reservaat 
Holašovice. We kijken links, we kijken rechts, zoekend naar het 
begin van onze route. Als we het hebben gevonden, joggen we 
kalm het dorp uit, het boerenland in. We gaan op weg naar Lehnice, 
waar we willen lunchen.

De route voert ons vooral over boerenlandweggetjes, soms verhard, 
soms zand- en steenpaden. We doorkruisen weilanden en een 
bos voor we stoppen in Vodice, een gehucht zo mooi, dat we hier 
foto’s willen maken. Elk huis hee� een andere kleur. Overal 
bloeien bloemen in frisse kleuren. Nergens is iets van verval te 
zien in dit eeuwenoude plekje. En nergens ligt afval. De mensen 
tuinieren in hun ondergoed en maaien en zagen erop los. Midden 
op straat maakt een meisje in een knalrood jurkje een pirouette. 
De inwoners zwaaien verbaasd naar de twee rennende vrouwen 
met hun rugzakken om. 
Het is niet langer warm. Het is nu heet. De lange weg van Vodice 
naar Lehnice (we gaan vals plat omhoog langs de autoweg) maakt 

Trailen op de Goldsteigroute

We gaan zo duurzaam mogelijk op avontuur: met onze eigen ko�emokken stappen we in  
de trein naar Tsjechië en in onze zeer duurzaam gemaakte t-shirts gaan we hardlopend op 
verkenning in de ongerepte natuur van Zuid-Bohemen. De Goldsteigroute neemt ons mee  
door lieflijk boerenland en de wildernis van nationaal park Šumava.

smokkelroute
Kleurrijke en ongerepte

Tekst en beeld Barbara Kerkhof

Het is fris als we vertrekken  
uit Kubova Hut. Wat een mooie, 
heldere ochtend.
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Het lieflijke stationnetje van Cerný Krí�.��

Een heerlijke plek om even te wachten. De Tsjechen hebben  
zo veel aandacht voor alles, merken we. En het is �jn om in  
een omgeving te mogen reizen waar die aandacht voelbaar is.
Tevreden wandelen we Sto�ec binnen, waar we vannacht slapen  
in een klein pension met een prachtig uitzicht over het heuvel-
landschap.

DAG 3: STO�EC – KUBOVA HUT
(27 KM, 732 D+)
Het regent. Geen zachte miezer, maar plenzende, hozende, 
zeiknatte regen. We zagen de bui gisteravond al letterlijk hangen. 
In ons regenpak staan we op straat in Sto�ec, zoekend naar het 
begin van de route. We gaan vandaag naar Kubova Hut, een route 
door het nationaal park Šumava. Het kost even moeite om op 
gang te komen; in het begin hebben we een langlaufroute te  
pakken die dwars door een moerassig veld gaat. Maar zodra  
we in de bossen zijn, gaan we prima. Het lijkt alsof we na twee 
dagen gewend zijn geraakt aan het lopen – en het scheelt enorm 
dat het ongeveer twintig graden koeler is. We volgen de route 
naar Ceské �leby, een bergdorp waar in het hoogseizoen veel 
toeristen lijken te komen. Nu is het er muisstil. We rennen eerst 
de verkeerde kant op - en weer terug. Eenmaal weer op de route 
lopen we door Šumava naar Mlaka en Dolní Silnice. De weg is 
verhard, maar het landschap om ons heen is zoveel ruiger dan 
we tot nu toe hebben gezien. Links hebben we uitzicht op het 

gestileerde Beieren in Duitsland; rechts van ons is de wildernis, 
thuis van herten, wolven en wie geluk hee� ziet misschien een 
lynx in de woeste natuur. 
Zo gaat het door tot bij Strá�ný, waar we een stop hebben gepland. 
Het is wederom een klein dorp, maar met een gigantisch casino 
en een paar flinke souvenirwinkels. Geen supermarkt, denken 
we, tot we zien dat die zich in de ijssalon bevindt. We slaan het 
ijs maar even over en kopen wat te eten en lunchen verkleumd 
onder een afdak. Niet het meest sfeervol, maar het lopen gaat 
deze dag echt goed.

De tweede hel� van vandaag loopt langs een enorme wei met 
verschillende soorten herten en alpaca’s. De herten blijven op 
grote afstand, maar de alpaca’s lopen een eindje met ons mee, 
aan hun kant van het hek. 

Verval
Hoe verzorgd en netjes alles tot nu toe is geweest, zo vervallen 
zijn sommige plekken in het dorp Horní Vltavice. Het oudste 
Gasthof van Bohemen ziet er niet meer zo gastvrij uit, half 
ingestort als het is. Vlak na het hotel duiken we het bos weer in 
en volgen we een mooie, slingerende route door de bossen naar 
Kubova Hut. Het is een flinke klim tot Rekrea Centrum Boubín, 
een verzameling vervallen, overwoekerde vakantiehuisjes in  
het midden van nergens. We vragen ons hardop af waar het hier 
mis is gegaan: het is zo’n mooie plek midden in de natuur, in dit 
wilde oerbos met bomen van soms wel 400 jaar oud.
Vanaf daar volgen we een vlonderpad omhoog naar Kubova Hut, 
het wintersportdorp van Šumava. We genieten van de geur van 
bomen, bladeren en het vooruitzicht van een douche en droge 
kleren in het hotel.

Paklijst
• Rugzak 20 liter
• Hardloopshort x 2
• Hardloopshirt x 2
• Sokken x 2
• Longsleeve 
• Gore-Tex regenbroek
• Gore-Tex regenjack
• Sportbeha x 2
• Onderbroeken 
• Zonnebrand
• Tape
• Bu�
• Slaapshirt
• So�flask 500 ml x 3
• Camera + objectief + batterij
• Mobiele telefoon + lader
• Sporthorloge + lader
• Trailschoenen
• Heel veel eten (repen en gels  
   voor 4 dagen)

het landschap is hier veel ruiger  
dan wat we tot nu toe zagen

ons dorstig. We snakken naar een glas cola en willen onze 
voorraad water aanvullen. We lopen het dorp in langs een groot 
Coca-Colabord, wat de dorst absoluut aanwakkert. We rennen 
regelrecht naar de kleine buurtsuper, hup, het trapje op naar de 
deur. Die op slot zit. ‘Gesloten vanaf elf uur’, ontcijferen we. Het 
is twaalf uur. De zon brandt onbarmhartig op onze warme lijven 
en we kijken elkaar aan. Het stille, steriele dorp oogt compleet 
uitgestorven. Wat nu?
We lopen om een groot gebouw heen dat op een hotel lijkt. Het 
zou al �jn zijn om onze waterflessen te vullen. We spreken een 
meisje aan, dat geen idee hee� wat we willen. Ze loopt weg en 
komt terug met een hartelijke, behulpzame man. “Ah, de super-
markt”, begrijpt hij. Hij wijst ons de Vietnamees om de hoek. Hoe 
de Vietnamees ooit in deze uithoek terecht is gekomen, weten 
we niet, maar wat zijn we blij dat hij een winkel hee� in Lehnice. 
Die open is. We kopen cola, brood en water en plo�en neer in de 
schaduw. Heerlijk. Als beloning zijn we getuige van de aankomst 
van een ware bruilo�stoet. Kauwend op het droge brood slaan 
we het tafereel gade vanuit de schaduw, ondertussen een liter 
water en een halve liter cola achteroverslaand. 
Enigszins verfrist beginnen we aan de laatste vij�ien kilometer 
naar Prachatice, een stad die gesticht werd in de dertiende eeuw. 
 
Spaghetti
Bij Prachatice aangekomen rennen we het oude stadscentrum in, 
wauw: wat een pracht, wat een sprookje. We worden hartelijk ont- 
vangen door Petr, de mede-eigenaar van Bed & Bike Prachatice. 
We krijgen een uitgebreide rondleiding door zijn accommodaties, 
waar toeristen in combinatie met de overnachtingen ook elektrische 
mountainbikes kunnen huren. Ze kunnen zelfs de �etsen op een 
andere locatie inleveren; een toegankelijke manier om veel van 
de omgeving te kunnen zien. Na 32 kilometer rennen (met zo’n 
1000 positieve hoogtemeters) zijn we zielsgelukkig met een bord 
ontzettend goede spaghetti. Petr vertelt ons hoe hij om gezond-
heidsredenen alle suikers en koolhydraten hee� afgezworen. We 
knikken met onze mond vol zalige pasta. “Alleen bier. Daar kan ik 
echt niet mee stoppen”, zegt hij. Proost, lachen wij.

DAG 2: PRACHATICE – STO�EC
(21,5 KM, 347 D+)
Er staat ons vandaag een lange route te wachten. Gezien de  
hitte en de tamelijk zware rugzakken besluiten we het onszelf 
makkelijker te maken, door in Prachatice de trein te pakken naar 
Zbytiny. We boemelen door het bos en checken onderweg de route, 
die ons verder voert door het boerenland van Bohemen. We hebben 
het zwaar vandaag. De warmte maakt dat het voelt alsof onze 
voeten aan het asfalt blijven plakken. Sommige stukken zijn 
monotoon; we zwijgen een hele poos (dat is uitzonderlijk voor 
ons). In Pekná, wederom een klein maar mooi verzorgd gehucht, 
plo�en we in de schaduw van het kerkje in het gras. We eten ons 
brood en denken aan cola. Aan de overkant van het grasveld 
speelt een hele familie een balspel: opa, oma, papa, mama en 
kinderen, iedereen doet mee. Het is dat we zo moe zijn, anders 
deden we mee. 

Moeras
We hebben nog zeven kilometer te gaan tot Cerný Krí�, waar een 
pension zit. Die zeven kilometers zijn lang. We kleven nog steeds 
aan het asfalt en de weg gaat lang rechtdoor. De hitte maakt 
sloom en traag. Maar dan ineens lopen we langs het moerasland 
aan de rivier. We horen gespetter en geplons. De eerste keer 
kijken we even rond en besluiten door te lopen. De tweede keer 
echter gooien we onze rugzakken in het gras en plonzen de Kalte 
Moldau in, die zo kalt niet is. Het is prachtig en het water is 
verfrissend. We talmen nog wat, onze warme voeten in het water, 
de zon blikkerend op de rivier. Het helpt; het laatste stuk naar 
Cerný Krí� gaat prima. We joggen de grote, lommerrijke tuin van 
het pension in en plo�en met grote glazen cola aan een picknick-
tafel. We hebben ruim 21 kilometer gelopen en besluiten dat het 
voor vandaag wel genoeg is geweest. De asfaltweg gaat nog een 
paar kilometer rechtdoor langs het spoor; we weten zeker dat dit 
niet het meest verrassende stuk van de route gaat worden. Waar 
we wel door verrast worden, is de schoonheid van het stationnetje 
van Cerný Krí�, 200 meter van het pension vandaan. Onder een 
grote overkapping zit een groepje mensen op de trein te wachten. 
Er staan tafels, kasten met boeken en spelletjes en kamerplanten. 

Langs de spoorlijn 
op weg naar Cerný Krí�. 

Even opfrissen,  
het is heet vandaag.
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Accommodatie
Hotel Budweis
Mlýnská 6
370 01 Ceské Budejovice
+420 389822111

Bed & Bike Prachatice
Velké námesti 40
383 01 Prachatice 
+420 602572840

Penzion U Mauritzu
384 44 Sto�ec
+420 388335166

Hotel Kristian
Kubova Hut 26
385 01 Kubova Hut
+420 380423099

Trailrunning in Bohemen

DAG 4: KUBOVA HUT – HUSINEC
(31 KM, 570 D+)
Hotel Kristian is een begrip in de omgeving en het eten is top,  
net als het ontbijt. We eten en drinken met uitzicht op de mistige 
heuvels; het beloo� een frisse maar mooie dag te worden. Het 
liefst willen we van de route afwijken door over de Boubín te 
lopen, met 1362 meter de hoogste berg in de omgeving. Maar  
we hebben met tijdsdruk te maken omdat we een speci�eke trein 
willen halen in Husinec. Na overleg met de receptie besluiten we 
de gewone route te volgen en de Boubín helaas niet te zien. Het 
uitzicht tussen de bomen is prachtig, de slingerende weg oogt 
haast mystiek in het ochtendlicht. Na alle regen van gisteren is 
de hemel vandaag kraakhelder. We zijn aan de laatste etappe 
van ons avontuur begonnen. Een deel van ons wil hurry-hurry, 
rush-rush naar de eindstreep, terwijl een ander deel van ons  
nog lang niet klaar is met dit �jne buitenleven. Hoe dan ook, we 
moeten blijven lopen om die trein in Husinec te halen. 

Charme
Bij Brdo raken we in het bos van de route af. Of liever gezegd: 
wat ooit het bos was. We struinen op goed geluk door de enorme 
kaalslag en raken hier de markeringen van de route uiteraard 
kwijt (die zijn met bomen en al weggevaagd). Dankzij de gpx-
route op ons horloge komen we uiteindelijk bij Horní Kozlí weer 
op de route en gaan we op weg naar het laatste stukje. Nog even 
een stevige klim over de asfaltweg en dan doemt Husinec op.  
We lopen meteen de kleine supermarkt in om onze voorraden 
aan te vullen en wat lekkers te kopen voor in de trein. 
Die laatste kilometers doen Bohemen geen recht.  
We lopen kilometers lang langs een drukke autoweg 
door een industriegebied. De opluchting is groot als 
we het kleine stationnetje bereiken. 

Na een uurtje treinen zijn we ineens weer terug in ons 
hotel in Ceské Budejovice, in de bewoonde wereld, bij 
de humeurige receptioniste en bij onze schone kleding. 
Of het kan, weten we niet, maar we hebben toch het 
gevoel dat we Tsjechië in vier dagen echt hebben leren 
kennen. De charme van de liefdevol onderhouden 
dorpen, de kleurrijke huizen die opdoemen tussen  
de groene weilanden, de lange brede paden als enige 
weg door de uitgestrekte, ongerepte bossen zonder 

zijpaadjes, de getekende gezichten van een ongetwijfeld niet 
altijd makkelijk leven en het bruisende hart van een hechte 
gemeenschap midden in de stad. Vier dagen in een totaal andere 
wereld. Gelukkig duurt het nog heel lang voordat we weer thuis 
zijn met de trein. 

Inkopen doen
Dag 1: supermarkt Coop Tuty in Lehnice en supermarkt 
Potraviny CBA in Lehnice.
Dag 2: op deze etappe zijn er weinig gelegenheden  
om eten of drinken te kopen. Het best doe je vast  
boodschappen in Prachatice.
• Supermarkt Lidl, Krumlovská 9, 383 01 Prachatice.
• Pension Cerný Krí� hee� een restaurant.
• Supermarkt Trang Hong Potraviny in Volary.
Dag 3: 
• Supermarkt Coop in Sto�ec.
• Hotel en restaurant Ceské Zleby.
• Supermarkt Potraviny Zák in Strá�ný.
• Supermarkt Jednota Coop in Horní Vltavice.
Dag 4: 
• Supermarkt Coop in Svatá Mari.
• Restaurace Na Šumave inn Husinec.

Handige websites
czechtourism.com: informatie over Tsjechië.
idos.cz: als je meer wilt weten over het ov in Tsjechië.
zlatoustezkou.cz: informatie over en routes en foto’s  
van de Goldsteigroute.
jiznicechy.cz/en : over activiteiten, bezienswaardigheden 
en routes in Zuid-Bohemen.

Trailrunning
Kijk op nkbv.nl/sport/sky-trailrunning  voor meer 

informatie over trailen voor beginners en gevorderden. 
Ren je in Nederland makkelijk 20 kilometer, zou je ook 
wel in de bergen willen trailen, maar weet je niet hoe je 
moet beginnen? Geef je op voor Start to Trail Mountains: 
trail-running.eu .

Even a�oelen in de Kalte Moldau.
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De dorpen zijn liefdevol onderhouden.
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